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MEDITATIE

Stroom van liefde

Het was een bijzonder moment, voor mij tenmin-
ste, op die laatste zondag in januari in onze kerk
in Elst. Bevestigd worden als predikant van de
gemeente, mijn ja-woord daarvoor geven, knielen,
de zegen ontvangen en toegezongen worden:
‘Neem mij aan zoals ik ben’. ‘Tk voelde en zag op
dat moment de verantwoordelijkheid van de taak
die je op je nam’, zei een vriendin van mij achter-
af over dat moment. En iemand uit het koor zei:
‘ik vond het een ontroerend moment’ En zo heb
ik het zelf ook ervaren. Het was alsof ik daar en
toen even volstroomde met kracht, met de liefde
van God, om mijn ambt nu ook in Elst uit te gaan
dragen.

En, heel gek, opeens kwam toen het beeld van de
doop van Jezus in mij naar boven. Misschien kent
u het wel: als Jezus door Johannes gedoopt wordt
in de Jordaan, dan gaat Hij kopje onder in het
water van de rivier. Als Hij weer bovenkomt,
opent de hemel zich en de Geest van God daalt
van boven op Hem neer. Hij komt op, de Geest
daalt neer. En Hij staat midden in die beweging.
En hoort een stem die zegt: ‘Dit is mijn geliefde
Zoon, in Hem vind ik vreugde’ (Mattheus 3.16-17).

Er zijn van die momenten in je leven dat je dat
hebt: dat je in een soort van flow zit. Dat je je
gedragen voelt, dat je helemaal opgaat in het
moment, dat er even niks anders is dan hier en
nu en de mensen die om je heen staan en die
delen in datzelfde gevoel. Bij een concert bij-
voorbeeld, of tijdens een sportwedstrijd, tijdens
het zingen in een kerkdienst, of tijdens het
ontvangen van een zegen.

Het is één van de sensaties van het geloof: dat
je meegenomen wordt in een stroom van liefde,
in ‘de flow van God’, waardoor je beseft: ik ben
dichtbij God. Dat zijn momenten waarop je vol-
stroomt met kracht. Momenten waarop je groeit
in je geloof, je hoop en je liefde. Troostvol is
het als je zulke momenten meemaakt!

En de kunst van het leven is om die krachtstroom
op het spoor te komen: als je in de kerk zit, als je
bidt en in de meditatieve momentjes die er zijn
in je leven. Maar ook bij de dagelijkse dingen die
je doet. Want soms kom je het dus op het spoor,
die stroom van liefde: dan is die er opeens. En
soms is die er ook niet, dan zoek je er tevergeefs
naar. Je kunt hem in ieder geval niet afdwingen,
of zelf maken. Je kunt je er hoogstens (en dat is
niet niks!) voor openstellen. Er rekening mee
houden dat die stroom van liefde er is en dat “ie
je meeneemt. Je kunt je er aan toevertrouwen,
aan die woorden die eruit voortvloeien: jij bent
mijn geliefde kind, in jou vind Ik vreugde’

En als je dat doet, dan gaat de liefde stromen:
van God naar jou en van jou naar anderen en dan
wordt het als het ware een heel stroomnetwerk,
waarbij God, om het zo te zeggen, de generator
is die jou oplaadt en jou meeneemt in zijn
krachtenveld.

Die krachtstroom maakt mij persoonlijk sterk.
Sterk om nee te zeggen tegen onrecht, tegen
een houding van ikke, ikke, ikke en de rest kan
stikken. Nee tegen dingen waar ik niet aan mee
wil doen en niet mee geidentificeerd wil worden.
Omdat ze de menselijkheid in het nauw brengen.
0f omdat ze de vrede niet dienen. En het maakt
me sterk om ja te zeggen tegen dingen die
verbinding brengen: iemand anders proberen te
helpen, bijvoorbeeld. Het maakt me sterk om
open te staan voor mensen die vriendelijk naar
me lachen, die van aanpakken weten, die
vluchtelingen helpen, die vrijwilliger zijn bij de
voedselbank. Of die in landen waar oorlog is de
straat opgaan, moedig en onverschrokken en het
niet kunnen laten om te roepen: en nu is het tijd
voor vrede!

Ja: ik geloof dat er een krachtige stroom van
liefde bestaat in dit leven. En dat die kracht-
stroom mij leidt en sterk maakt om tegen het één
nee te zeggen en tegen het andere ja en me open
te stellen voor de dingen die verbinden, genezen,
bevrijden. En ik geloof ook dat die stroom van
liefde vele gezichten heeft: dat van u, dat van
mij, dat van de mensen en de dingen om mij
heen. En ik vertrouw erop dat het ten diepste
Gods eigen gezicht is dat in ons oplicht.
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Een stroom van liefde..... Je kunt je erin laten
onderdompelen, kopje onder gaan, er door laten
meevoeren, er weer uit opduiken. En als je
eenmaal bovengekomen bent met goede moed

de taak aanvatten die er op je rust. Fris en beslist
door het leven gaan, omdat je weet: ik ben Gods
geliefde kind. In mij vindt Hij vreugde. Hij neemt
mij zoals ik ben, daarmee kan en mag ik het
doen. Ongeacht of ik predikant ben, vriendin,
koorlid of iemand anders...!

Ds. Aafke E.I. Zaal

KERKDIENSTEN

De kerkdiensten zijn ook te volgen of terug te
kijken via de website www.pg-elst.nl of

kerkdienstgemist.nl

Zondag1 maart
10.00 uur KERrK

19.00 uur KERK

Zondag 8 maart
10.00 uur KERK

Zondag 15 maart
10.00 uur KERrK

Zondag 22 maart
10.00 uur KERK

Zondag 29 maart
10.00 uur KERK

Donderdag 2 april
19.30 uur KERK

Vrijdag 3 april
19.30 uur KERK

Zaterdag 4 april
21.00 uur KERK

Zondag 5 april
10.00 uur KERK

2e zondag 40-dagentijd
Drs. R. van Dijkhuizen
organist: D. Luijmes

Ademviering
Henk Minnema
organist: D. Luijmes

3e zondag 40-dagentijd
Ds. A.E.I. Zaal
organist: IJ. ter Haar

4e zondag 40-dagentijd
Ds. G. Westra
organist: D. Luijmes

5e zondag 40-dagentijd
Ds. Th. de Zwart
organist: J. Jansma

Palmzondag
Ds. D. de Jong
organist: D. Luijmes

Witte donderdag, H.A.
Ds. A.E.L. Zaal
organist: IJ. ter Haar

Goede vrijdag
Ds. A.E.I. Zaal
organist: J. Jansma
m.m.v. G-Noot

Paasnacht

Ds. A.E.I. Zaal
organist: D. Luijmes
m.m.v. G-Noot

Pasen
Ds. A.E.I. Zaal
organist: D. Luijmes
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TOELICHTING DIENSTEN

Ademviering 1 maart 2026

Elke eerste zondag van de maand is er een
oecumenische ademviering in de Grote Kerk te
Elst, van 19.00 tot 19.45 uur. Een viering, zoals
de naam het al zegt, om op adem te komen, om
de stilte te zoeken, te luisteren naar een
Bijbeltekst, een gedicht.

Het is een viering, waarin ook gezongen wordt.
Vaak zijn het korte, meditatief gezongen liederen
uit Taizé, die enkele keren worden herhaald. En
om het oecumenisch karakter te onderstrepen
richten we onze aandacht op een zestal iconen.
Vijf daarvan keren iedere viering terug, de zesde
staat te boek als de icoon van de maand.

Op 1 maart staat deze icoon in het teken van de
opwekking van Lazarus. In het midden van de
icoon zien we Jezus staan met twee verbouwe-
reerde leerlingen achter Hem. Rechtsonder de
twee zussen van Lazarus: Martha en Maria. Martha
in een wat actievere houding. Ze richt zich haast
al op. Maria aan de voeten van Jezus, precies
zoals dat beschreven staat in dat andere, zo
bekende verhaal over Maria en Martha.

U bent 1 maart vanaf 19.00 uur van harte welkom
op het koor van de Grote Kerk.

Let op: de eerste zondag van april valt op Eerste
Paasdag. Dan is er geen ademviering.
Henk Minnema

AGENDA ACTIVITEITEN EN
BIJEENKOMSTEN MAART 2026

Er zijn e-mailadressen en telefoonnummers
vermeld bij de personen die informatie over

een activiteit kunnen geven.

De redactie is niet verantwoordelijk voor de

data en tijden die in de agenda genoemd worden.
De organisatoren van de activiteiten hebben de
verantwoordelijkheid.

elke werkdag

9.00-9.15 uur De Ruimte
info: Henk Minnema

Een dagelijks moment van bezinning met tekst,
zang en gebed.

Morgengebed

elke dinsdagmiddag
13.00-15.00 uur De Ruimte
info: Herman Schimmel

Dagkoor De Ruimte

elke woensdagmorgen

10.00-12.00 uur De Ruimte

info: Mien Floors of Bertie Weernekers
Neem je hobby mee naar De Ruimte. Om 10.00 uur
drinken we een lekker kopje koffie of thee met
elkaar.

Crea(t)uur

elke donderdagavond Eten en Ontmoeten
17.30-19.30 uur De Ruimte

info: Marja de Leeuwerk

Kom en schuif aan. Samen eten zonder zelf te
hoeven koken is makkelijk en brengt gezelligheid.
Aanmelden is mogelijk tot 12 uur op de woensdag
voorafgaand bij het kerkelijk bureau.

elke vrijdagmorgen De Stamtafel actueel
10.00-11.00 uur De Ruimte

info: Jeroen Jeroense

Elke vrijdagochtend een item uit de actualiteit.
Geen enkel onderwerp wordt geschuwd. Zoek een
plaatsje aan de tafel.

ONDERWEG nr. 2 e maart 2026 e p. 4



maandag 2, 16 en 30 maart Spelletjesmiddag
14.30-16.00 uur De Ruimte
info: Els den Daas, Joke Crajé

maandag 2, 16 en 30 maart
20.15-21.00 uur Grote Kerk
info: Els Meulbroek

Christelijke
meditatie

woensdag 4 maart Iftar diner
17.30 uur De Ruimte

info: Magreet Elzinga

vrijdag 6 maart

13.00 - 17.00 uur De Ruimte
info: Bouwe Idzinga ,
Inspirerend om met anderen nieuwe wegen te gaan.
Al wandelend leer je elkaar beter kennen.

Ruimtewandeling

zondag 8 maart
20.00-21.30 uur Grote Kerk
info: Jeroen Jeroense

Spiritueel café

maandag 9 maart
20.00-21.30 uur of
donderdag 12 maart
14.00-15.30 uur
info: Aukje Spoelstra

Leeskring

woensdag 11 maart
20.00-21.45 uur De Ruimte
Mensbeelden

Theologisch Café

maandag 16 maart

15.00-16.30 uur, De Ruimte
info:Joleen Kruijt, Jeroen Jeroense
ITedereen is welkom. Indien u de gedichten van te
voren wilt ontvangen dan kan dit. Stuur dan een
verzoekje per mail naar joleenkruijt@gmail.com
Ook staan de te lezen gedichten in de Scipio app
onder het kopje mijn groepen: poéziekring

Poézie-middag

maandag 23 maart
14.00 uur De Ruimte
info: Henk Minnema

Filosofiekring

dinsdag 24 maart Gemeenteavond
20.00 uur De Ruimte
woensdag 25 maart
20.00 uur De Ruimte ABC Kring

21.45 uur (zij ingang) Kerk Zegen voor de Nacht
info: Aafke Zaal

Film die er toe doet
My O0ld Lady

woensdag 25 maart
20.00-22.00 uur De Ruimte
19.30-20.00 uur inloop
zaterdag 28 maart Ruimte fietsen
9.00 uur De Ruimte

info: Leo van Strien

TOELICHTING AGENDA

Meditatie in De Grote Kerk

Elke twee weken op maandagavond klinkt in de
kerk het geluid van de klankschaal: welkom bij

de meditatie.

Een bijbeltekst, een gedicht, daarna zijn we stil
en reflecteren we op wat we hoorden of we ver-
blijven in de stilte.

In de Veertigdagentijd staan we tijdens onze
meditatie (16 en 30 maart) stil bij het lijden.

Op 2 maart starten we met een tekst van Anselm
Griin.

Na een korte inleiding zijn we samen 30 minuten
stil.

Daarna wensen we elkaar ‘Vrede en alle goeds’ toe.

Iedereen is welkom.

Data: 2, 16 en 31 maart

Grote Kerk: 20.15 uur tot 21.00 uur (deur open
20.00 uur).

Els Meulbroek

Iftar diner 4 maart
De ‘vrijdaggroep’ van Moslim gelovigen die bidden
in De Ruimte nodigen U uit voor een Iftar maaltijd,

die zij zelf voorbereiden.
A
- ¥§
>

Graag opgeven bij Finy,
(tot en met 3 maart)
VRIJDAGGROEP

deruimte@pg-elst.nl
Chary Altyyev.
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Spiritueel Café 8 maart

Een van de vele activiteiten binnen PG-Elst is
zoals bekend het Spiritueel Café. Dit jaar staat
hierbij het thema TRANSITIE centraal. De tweede
bijeenkomst in dit kader staat gepland op zondag
8 maart (inloop vanaf 19.30 uur).

In onze vorige bijeenkomst van 23 november
spraken Ellen Burger en Elisabeth Brand over
‘Leven in tijden van transitie” waarbij klimaat-
verandering, verlies van biodiversiteit en de
ongelijkheid van welvaart centraal stonden.

De werkgroep is verheugd de onlangs tot hoog-
leraar aan de Erasmus School of Economics
benoemde prof. dr. Ronald Huisman bereid te
vinden als spreker op te treden tijdens onze
tweede bijeenkomst met als thema TRANSITIE
OP HET GEBIED VAN ENERGIE.

De razendsnelle ontwikkeling en verschuiving van
de klassieke vormen van energie als olie en gas
naar nieuwe vormen van energie uit wind, zon en
waterstof zijn gigantisch en bepalend voor de
wereld van morgen. Daar waar de VS (lees Trump)
proberen de oude vormen van energie overeind te
houden ten koste van nieuwe vormen, zonder
daarbij rekening te houden met het milieu, richt
Europa meer en meer de koers richting wind- en
zonne-energie.

Het moge duidelijk zijn dat macht en geld hierbij
een grote rol spelen en het van het grootste
belang is dat Europa de rijen sluit en actief
optreedt in deze Energie Transitie.

Deze veranderingen raken ons allemaal. Denk
maar aan de dilemma’s rond vragen als: ruil ik
mijn cv-ketel in voor een hybride verwarmings-
systeem, rijdt mijn volgende auto nog op benzine
of wordt het een elektrische, zin en onzin van
het plaatsen van zonnepanelen, het aanschaffen
van een thuisbatterij, enzovoort. En boven deze
discussie en omwenteling hangt de vraag / de
opdracht ‘hoe houden wij ons milieu overeind,
hoe stoppen wij de opwarming van de aarde? En
last but not least, hoe blijft Europa, hoe blijven
wij, overeind in deze strijd tussen grootmachten
als de VS, China en Rusland?’

Een van de vragen welke momenteel spelen rond
wind- en zonne-energie, is de vraag antwoord
te vinden op het feit dat het aanbod van zon

en wind sterk fluctueert (én daarmee de prijs)
waardoor het moeilijk is te concurreren met de

oude energie. In dat probleem heeft prof.
Huisman zich uitgebreid verdiept en ziet hij wel
degelijk mogelijkheden om de nieuwe energie
concurrerend te maken ten opzichte van de oude
energie met daarbij het milieu als winnaar!
Professor Huisman neemt ons graag mee in zijn
visie op de kansen, mogelijkheden en uitdagingen
welke hierbij spelen.

Het wordt ongetwijfeld weer een boeiende avond
en wij hopen dat u aanwezig zult zijn waarbij

u volop in de gelegenheid bent uw vragen en
opmerkingen naar voren te brengen. Van harte
welkom!

En uiteraard zullen onze ‘vaste” geweldige klassieke
muziek kunstenaars deze avond omlijsten met
een aantal toepasselijke stukken muziek!

Namens de werkgroep, Jan Meijer.

Leeskring 9 of 12 maart

Lectori Salutem nodigt iedereen uit voor het
bespreken van de roman ‘Het Beladen Huis’ van
Christien Brinkgreve.

Na het overlijden van haar man wordt Christien
Brinkgreve, hoogleraar, geconfronteerd met een
huis overvol met spullen. Het opruimen is con-
fronterend: haar schitterende carriére, haar zelf-
standigheid en aanzien in de maatschappij ston-
den in schril contrast met de verhoudingen thuis.
Dit leidt tot het ontrafelen van de relatie en
vooral ook haar eigen rol daarin.

Het boek kreeg onmiddellijk na het verschijnen
veel belangstelling; er valt heel veel over te
zeggen.

Iedereen die wil meepraten is hartelijk welkom.
Aanmelden in verband met groepsgrootte bij
Aukje Spoelstra

Theologisch Café: woensdagavond 11 maart
Mensbeelden

Het afsluitende essay ‘Mensbeelden’ in de serie
gesprekken over 'Durven leven met verbeelding',
vormt de gespreksbasis voor het Theologisch Café
op 11 maart aanstaande. Na ‘Beelden van de Kerk’
en ‘Beelden van hemel en hel’ staat nu de mens
centraal.

Een mensbeeld is een doordachte voorstelling
(verbeelding) van wat het betekent mens te zijn.
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Het is ook de lens waarmee we naar onszelf en
naar elkaar kijken. Beginnen we hierover na te
denken dan buitelt een overvloed aan mensbeelden
over ons heen.

Hoe we over mensen denken bepaalt hoe we ze
behandelen. Dat klinkt als een open deur, maar de
consequenties ervan zijn enorm. Het mensbeeld
dat dominant is in een samenleving kleurt alles:
van politieke keuzes tot onderwijssystemen, van
economische modellen tot de manier waarop
organisaties worden ingericht. Zo is men lange
tijd uitgegaan van het idee dat de mens fundamen-
teel egoistisch en berekenend is, een calculerend
mens, een homo economicus, die vooral uit is

op eigenbelang. Dit beeld heeft diep wortel
geschoten in ons denken over werk, markt en
samenleving.

Dikwijls berusten de gebruikte mensheelden op
aannames over hoe mensen zich gedragen, wat ze
willen en kunnen. Wanneer beleidsmakers bijvoor-
beeld zich te weinig bewust zijn dat hun keuzes
berusten op te gesimplificeerde, te optimistische
of te sombere mensbeelden, kan dat ertoe leiden
dat hun gehanteerde mensbeeld de mensen tussen
wal en schip laat terechtkomen. Onze samenleving
laat daarvan diverse voorbeelden zien.

Kortom: mensbeelden - hoe kunnen ze ons in

de weg zitten en welke kunnen een grondslag
vormen voor de keuzes die wij maken? Heeft zo'n
mensbeeld ook niet iets van doen met een
Godsbeeld? Het café is open om 19.30 en met
ons gesprek starten we om 20.00 uur.

De seizoen afsluiting van het Theologisch Café

is gepland op woensdagavond 8 april. Bij een
rijsttafel waarvoor de deelnemers zelf de verschil-
lende gerechten aandragen, houden we een eind-
bespreking over 'Durven leven met verbeelding '.
Plaats: De Ruimte. Inlichtingen: bij Dick Kruyt -
tel. 06 81598908, of mail: dkruyt@telfort.nl .
Dick Kruyt

ABC kring 25 maart

0ok in maart komt de ABC kring weer bij elkaar en
wel op woensdag 25 maart. We wisselen uit hoe
het ons vergaat met de 40-dagentijd-inspiratie
rondes die we gestart zijn op Aswoensdag en
proberen elkaar te bemoedigen en te inspireren
om ons geloof handen en voeten te geven in het
dagelijkse leven.

0ok de komende keren sluiten we weer af met de
Zegen voor de Nacht. Dat is een kort, ingetogen
samenzijn in de kerk met stilte, muziek, een
gebed en een zegen. Een kwartiertje voor jezelf
en bij God om de dag mee af te sluiten. Wie wil
mag er aan meedoen. En ook wie niet aan de
ABC-kring zelf meedoet, is daarbij van harte
welkom!!

Aafke Zaal

Film die ertoe doet

Vanavond reizen we naar het hart van Parijs,
waar de Amerikaanse Mathias Gold onverwacht
een oud appartement erft van zijn vader. Wat een
kans op een nieuw begin lijkt, verandert al snel
in een confrontatie met het verleden. In het
appartement woont namelijk Mathilde Girard, een
charmante maar eigenzinnige oudere dame die er
wettelijk voor de rest van haar leven mag blijven
wonen. Samen met haar beschermende dochter
Chloé vormt zij een onverwachte spiegel voor
Mathias, die worstelt met verbroken relaties,
oude pijn en zijn eigen levenskeuzes.

KRISTIN SCOTT THOMAS

MAGGIE SMITH

o
, m‘i?a,

MY ' LADY

HE'S IN THE WILL. SHE'S IN THE WAY.

4

‘My Old Lady’ is een warme, ontroerende en soms
pijnlijke film over familie, verzoening en de
complexe erfenissen die we met ons meedragen.
De dialogen zijn scherp, de emoties oprecht en
de ontmoeting tussen drie beschadigde mensen
groeit uit tot iets dat zowel troostend als verhel-
derend is. De film vraagt ons: hoe ga je om met
wat je nalaat - en met wat je ontvangt?

Met prachtige acteerprestaties van Maggie Smith,
Kevin Kline en Kristin Scott Thomas biedt ‘My
Old Lady’ een intiem portret van kwetsbaarheid,
humor en onverwachte verbondenheid. Een
verhaal dat je bijblijft, lang nadat de lichten

in de zaal weer aangaan.

Jeroen Jeroense, Sita Kiestra, Marius Ouborg, Petra Zey
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GEDICHT VAN DE MAAND

Reiziger doet Golgotha

Zij hebben Hem, zonder zich af te vragen
of Hij het kon verdragen,
met nagels aan een kruis geslagen.

En toen Hij daar te lijden hing,
- een spijker is een leljjk ding -
zei Hij: Vader vergeef het hun.

Zei Hij: ze weten niet wat ze doen.
Het was hun er immers om te doen,
om eens te zien, wat of Hij nu zou doen!

Zo heeft Hij nog voor hen gebeden,
en in Zijn sterven aan hen meegegeven
een alibi voor hun geweten.

En ik stond in de verte quasi wat te praten
met ‘n paar onnodige, onnozele soldaten.
Ze deden immers toch, wat ze niet konden laten.

Maar Hij beriep zich op het allerlaatste:
de handen van Zijn Vader; - nog voor Pasen
moest ik me naar mijn schip in Jaffa haasten.

Toen heb ik - 't was op Cyprus -

in de krant gelezen:

Jezus v. Nazareth - Christus geheten -
is, na voor drie dagen gekruist te wezen,
zooals onze geachte lezers weten,

niet in zijn graf gevonden: 't graf was open.
Hardnekkige geruchten lopen,

dat zijn discipelen de wacht beslopen,

toen deze sliep, en zoo het lijk ontvreemdden.

S

Geéxalteerde vrouwen echter meenden,

dat zij Hem zagen wandelen door de beemden;

Maria moet gestameld hebben: Heere!
Er zijn ook visschers, die beweren:
Hij heeft met ons gegeten bij de meren.

Maar dit is van bevoegde zijde wedersproken;
men late zich geen knol voor een citroen'
verkopen.

Rome. - Het anker valt. Wij varen thuis

Ik spoed me naar de thermen, word ontluis
van reis en roes en in mijn eigen huis

bij vrouw en vuur en radio gezeten,

ben ik alras Christus en kruis vergeten.

... Toen heeft een S.0.S. mijn ziel doorreten:

'Mijn Geest wordt uitgestort op alle vlees.
Wie niet voor Mij is, is tégen Mij geweest',

seint een Geheime Zender wit en hees.

Weer onder zeil, over de eenzaamheden
van oceanen, die mij van U scheiden,

Christus, wil mij verschijnen aan den einder.

Gerrit Achterberg
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UIT DE GEMEENTE

OMZIEN NAAR ELKAAR

Wilt u bezoek, heeft u behoefte aan een gesprek
of aandacht? Of heeft u misschien hulp nodig?
Onze predikanten helpen u graag verder.

Ds. Jeroen Jeroense
Ds. Jeroense is met ziekteverlof
Ds. Aafke Zaal
Ds. Martin de Jong

SAMEN DELEN
Heeft u iets bijzonders meegemaakt dat u wilt
delen met andere gemeenteleden? Stuur een
berichtje naar onderweg@pg-elst.nl of breng
het even langs bij het kerkelijk bureau.

LIEF-EN-LEEDBRIEF
Voor u als gemeentelid bestaat ook de
mogelijkheid zich op te geven voor de
Lief-en-leedbrief.

De Lief-en-leedbrief verschijnt als aangemelde
gemeenteleden lief of leed willen delen met
de gemeente en een bericht insturen over
bijvoorbeeld een geboorte, huwelijk, ziekte
of overlijden in de familie.

U kunt zich opgeven als gemeentelid om ook
de Lief-en-leedbrief te ontvangen via het adres
liefenleedbrief@pg-elst.nl
Wilt u in de mail uw naam, adres en
telefoonnummer vermelden?

We gedenken:

Janna Catharina van Maaren-van Aalst

Op maandag 19 januari jongstleden overleed
Janna Catharina van Maaren-van Aalst, weduwe
van Herman van Maaren. Jannie, zoals ze werd
genoemd, werd geboren op 31 december 1928 in
Valburg en was dus 97 jaar oud toen ze stierf.
In de laatste maanden van haar leven ging haar
gezondheid steeds meer achteruit, todat ze, in
het bijzijn van haar zoon Jan, rustig overleed,
in haar eigen huis in Elst.

In de dienst die voorafging aan haar begrafenis
keken we terug op haar leven en stelden haar
leven en sterven in het licht van het evangelie.
Zorgzaamheid was een woord dat bij haar paste:
ze betoonde haar zorgen voor velen om haar
heen: met name haar zoon en haar familie kunnen
daar over meepraten en hebben daar veel dierbare
herinneringen aan. We lazen met elkaar ook uit de
bijbel: verzen uit Psalm 119, de Psalm die ook
geciteerd werd op haar rouwkaart. Uw woord is
een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.
Een tekst die Jannie van huis uit had meegekre-
gen en die ze zelf ook had uitgezocht voor haar
begrafenis. Kennelijk had zij het zelf ook ervaren
in haar leven: dat het Woord van God licht geeft
en je levenspad verlicht, voetje voor voetje en
stap voor stap. Ook als het donker is in je leven,
is daar altijd bij iedere stap die je moet zetten
het Woord Gods. Woorden zijn dat van vrede en
genade, liefde en recht. Woorden die je richting
geven, houvast, die je bevragen of corrigeren en
die een bron van kracht kunnen zijn om liefde te
geven en zorgzaam te zijn voor de mensen om je
heen.

In de kerk geloven wij dat die Woorden van God
belichaamd zijn in de persoon van Jezus die
daarom het ‘Licht der wereld” wordt genoemd.

Zijn Licht schijnt nog altijd, is niet te doven, zo
blijkt op Paasmorgen en gaat voor ons uit. Aan
dat Licht hebben wij Jannie van Maaren-van Aalst
toevertrouwd toen wij haar uit handen gaven.

Moge de Woorden van God voor de familie van
mevrouw van Maaren zelf ook tot een lamp voor
hun voeten en een licht op hun pad zijn, nu zij
verder moeten zonder hun moeder, zus en tante.
Ds. Aafke Zaal
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We gedenken: Els Pas-van Kleef

Op 22 januari 2026 is in Arnhem overleden
Els Pas-van Kleef, weduwe van Boeb Pas.
Zij is 82 jaar geworden.

We gedenken haar met de woorden:
Niemand leeft voor zichzelf

niemand sterft voor zichzelf.

Wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan hem behoren wij toe.

Onze jarigen van 90 jaar en ouder

Op 4 maart hoopt mevrouw A.J. Hendriks 97 jaar
te worden.

Ook op 4 maart is de heer G. Turkenburg jarig.
Hij hoopt 91 jaar te worden.

De heer A. de Weijer is op 16 maart jarig en
hoopt dan 94 jaar te worden.

Het redactieteam van Onderweg feliciteert hen
van harte met deze feestelijke dag. Natuurlijk
kunnen gemeenteleden een kaartje sturen.
Onze ouderen stellen dat zeer op prijs.

(@@%ichting

@@Algemene Hulpdienst Overbetuwe
) @Q

Hulp bij maaltijdvoorziening, personenvervoer,
kleine klusjes in en om het huis, boodschappen
en tuinonderhoud.

0481-374926 (op werkdagen van 9.00 - 10.00 uur)
info@hulpdienstelst.nl

www.hulpdienstelst.nl

KERKENRAAD

Vervolg Werk aan de Grote Kerk

In december en januari heeft de kerkenraad vijf
verdiepende gesprekken georganiseerd over het
project ‘Werk aan de Grote Kerk’. In de gesprekken
stonden vijf thema’s centraal: proces, religieuze
elementen, techniek en orgel, museum en finan-
cién. De thema’s zijn gekozen op basis van de
inventarisatie van afgelopen zomer. Toen heeft
de kerkenraad de meningen en ideeén van
gemeenteleden geinventariseerd over vier
scenario’s die op verzoek van de kerkenraad

zijn geschetst. Het gaat hier nadrukkelijk om
schetsontwerpen die niet zijn uitgewerkt noch
definitief zijn. Om recht te doen aan de
opbrengst van de inventarisatie en de kwaliteiten
van gemeenteleden te benutten zijn de
verdiepende gesprekken georganiseerd.

Naast vertegenwoordigers van de kerkenraad heb-
ben steeds zo'n tien gemeenteleden deelgenomen
aan de gesprekken. Vertegenwoordigers van de
werkgroep hebben een toelichting gegeven op de
thema’s aan de hand van de geschetste scena-
rio’s. Uit de gesprekken kunnen wij opmaken dat
een aantal gemeenteleden zeer betrokken is op
de ontwikkelingen rond ‘Werk aan de Grote Kerk’
en dat de informatiebehoefte van mensen heel
verschillend is. Deelnemers aan de gesprekken
hebben de gesprekken in het algemeen positief
gewaardeerd en naar elkaars argumenten geluis-
terd. Er kwamen verschillende argumenten op
tafel en er werd vanuit verschillende perspectieven
naar de thema’s gekeken. Het vele voorbereidende
werk van de werkgroep werd gezien en gewaar-
deerd.

In het laatste gesprek waarin de financién
besproken zijn in relatie tot de ontwikkelingen
in ledental van onze gemeente, werd nog eens
duidelijk dat de vraag hoe wij de kerk en de
gemeente in de toekomst zien het uitgangspunt
is van het denken over de toekomst van ons
kerkgebouw.

Met de input van de inventarisatie en de ver-
diepende gesprekken neemt de kerkenraad voor
de zomer een richtinggevend besluit over het
vervolg van het project ‘Werk aan de Grote Kerk'.
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Dit betekent dat de kerkenraad zich een toekomst-
beeld vormt als basis voor de keuze van een scenario.

De keuze van een scenario is slechts een richting

en betekent niet dat de schetsen die nu voorliggen

definitief zijn. Met andere woorden: als de kerken-

raad bijvoorbeeld kiest voor het scenario

‘Verduurzamen’, dan moet verder onderzocht worden

welke duurzaamheidsmaatregelen wenselijk en

mogelijk zijn. Dit betekent ook dat veel zorgen

die geuit zijn en veel ideeén die geopperd zijn

na de keuze concreet aan de orde komen bij de

uitwerking van het scenario.

De vier scenario’s die richtinggevend zijn, zijn de

volgende:

a. Instandhouding

b. Instandhouding en verduurzaming

c.  Verbouwen binnen bestaande muren met ruimte
voor onder andere facilitaire voorzieningen

d. Verbouwen met paviljoen (buiten de
bestaande muren)

De keuze voor een scenario is een richtinggevend,
voorgenomen besluit wat de kerkenraad nog voor
de zomer voorlegt aan de gemeente alvorens

voor een definitieve richting te besluiten. De
kerkenraad geeft daarmee opdracht voor verdere
uitwerking van het scenario en geeft een aantal
voorwaarden mee. Daarbij laat zij zich bijstaan
door een klankbordgroep van gemeenteleden.

De werkgroep en architect gaan aan de slag met
de uitwerking en maken een voorlopig ontwerp.
Hoe dat proces er precies uit gaat zien, wordt de
komende tijd verder uitgewerkt. De stappen van
het proces zullen inzichtelijk worden gemaakt,
zodat voor iedereen helder is welke keuzes of
beslissingen op welk punt in het proces aan de
orde komen. We streven naar een zo transparant
en overzichtelijk mogelijk proces.

Diederik van Prooijen

Uitnodiging gemeenteavond 24 maart:

lichter besturen

De kerkenraad nodigt u van harte uit voor een
gemeenteavond op dinsdag 24 maart aanstaande
om 20.00 uur in De Ruimte. Tijdens deze gemeen-
teavond leggen we u graag de aangepaste plaat-
selijke regeling voor. In deze regeling hebben we
de wijzigingen verwerkt die we willen doorvoeren
in het besturen van onze kerk. We vinden het
belangrijk de gemeente daarover te horen.

Deze gemeenteavond is het vervolg op de
gemeenteavond die we in november 2025 hielden.
Daarin presenteerden we het voorstel om naar een
kleinere kerkenraad te gaan. Het voorstel is nu
om naar één kerkenraad van 13 personen te gaan.
In deze kerkenraad zitten drie ouderlingen vanuit
het CPO, drie diakenen uit het college van diakenen
en drie kerkrentmeesters uit het college van kerk-
rentmeesters. Daarnaast bestaat de kerkenraad uit
de voorzitter, de scriba en de twee predikanten.
Er bestaat geen kleine kerkenraad meer. Wel is er
een klein moderamen bestaande uit de voorzitter,
scriba en een lid. Het moderamen bereidt de ker-
kenraadsvergaderingen voor. De colleges bestaan
dan naast de drie ambtsdragers uit een aantal
gemeenteleden (taakdragers). Deze gemeenteleden
zijn volwaardig lid van het college, maar dragen
niet de verantwoordelijkheid van het kerkenraads-
lid zijn en zijn dus ook niet aanwezig bij de
vergaderingen van de kerkenraad. Ze kunnen zich
volledig toeleggen op de taak van het betreffende
college. Deze wijzigingen zijn vertaald in de
plaatselijke regeling. Die vindt u te zijner tijd

op Scipio en de website van de kerk.

Aly Smelt

COLLEGE VAN PREDIKANTEN EN OUDERLINGEN,
CPO

PVD (Protestantse Vrijwilligers Dienst)

Op woensdagavond 4 februari waren de vrijwilli-
gers bij elkaar voor een vergadering en daar was
verhalenverteller Henny van Daalen onze gast.
Naast haar eigen verhalen daagde zij alle aanwe-
zigen uit om aan de hand van het onderwerp
OPSCHEPPEN iets te vertellen over zichzelf, waarin
de fantasie een grote rol speelt. Ze startte haar
verhaal met wonen op een kasteel en gaf dan een
ander het woord, dit leverde hilarische verhalen
op met veel humor. Corrie bedankt Henny voor
haar bijdrage en daarna wordt de vergadering
voortgezet.

Er wordt afscheid genomen van Gea Dijkstra,
omdat zij gaat verhuizen. De voorzitter, Corrie
Briining, bedankt haar voor het vele nauwgezette
werk dat zij 7 jaar als secretaresse heeft gedaan
voor de PVD. Ze heeft vooral heel veel mutaties
verwerkt in die jaren om alle lijsten up-to-date
te houden en de PVD-sters te informeren. Als
waardering ontvangt zij een bos bloemen en

een attentie.
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Gea en Corrie

Gea heeft haar taak inmiddels aan de nieuwe
secretaresse Ria Koopmans overgedragen.
Daarnaast is Jacobine Pranger die al 25 jaar
vrijwilligster is met een bos bloemen en een
25-jaar herinneringsbordje in het zonnetje gezet.

;m\J\\e\\Aeetmgm

Jacobine en Corrie

Op woensdagmiddag 22 april hoopt de PVD weer
een High Tea voor gemeenteleden van 75 jaar en
ouder te organiseren in De Ruimte. De tijd volgt
nog in de volgende Onderweg.

Belangstellenden kunnen zich alvast opgeven bij
Ria Koopmans tel 06-30457230. Mailen naar
pvd@pg-elst.nl kan ook. Indien gewenst, kan
vervoer geregeld worden. U bent van harte
welkom!

Ria Koopmans

KERKRENTMEESTERS

Vanuit het College van Kerkrentmeesters

Terugblik Themadienst Veilige Kerk

In de dienst van 1 februari ging ds. Matthijs
Glastra voor; hij is nauw betrokken bij het team
Vertrouwenspersonen Ring Elst. Ook na de dienst
is er aandacht besteed aan het thema Veilige
Kerk. Na een snelle bak koffie of thee is in De
Ruimte in kleine groepen gesproken over negen
stellingen die prikkelen en uitdagen en stof
geven tot nadenken en met elkaar in gesprek te
komen. Dit laatste is van groot belang: het in
gesprek zijn over hoe we binnen onze gemeente
om willen gaan met elkaar op een manier waarbij
iedereen zich goed voelt: zonder het gebruik van
macht, veilig voor iedereen. We kwamen tot de
conclusie dat dit soms best lastig is.

Vorig jaar besloot de Kerkenraad om een
Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in te voeren
voor werknemers en voor leden van de kerken-
raad. Dit is ook het landelijk beleid vanuit de
PKN. Daarnaast willen we als Protestantse
Gemeente Elst een helder kader bieden voor de
omgang met elkaar. Deze gedragscode staat op
de site onder Veilige Kerk. Het zou fijn zijn als
iedereen dit ziet als een soort basisdocument.
Voor een aantal vrijwilligerstaken binnen PG-Elst
is afgesproken dat deze gedragscode dient te
worden ondertekend. Het uitrollen hiervan vindt
de komende maanden verder plaats. Wellicht
merkt u daar wat van..... Al nieuwsgierig
geworden? Kijk dan eens op de site.

Namens de werkgroep Veilige Kerk, Jan Luiten
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Vlaggen op de Grote Kerk

Op en voor de Grote Kerk wordt regelmatig de
vlag gehesen.

Dit onder verantwoordelijkheid van de
Protestantse Gemeente te Elst.

Het vlagprotocol volgt de vlaginstructie van de
gemeente Overbetuwe.

We kennen beperkt vlaggen en uitgebreid vlaggen:

® Beperkt vlaggen is alleen vlaggen op begane
grond voor de kerk.

e Uitgebreid vlaggen op de begane grond voor
de kerk en op de toren.

De vlaggen worden rond 7.00 uur gehesen en bij

zonsondergang weer gestreken.

Het hijsen en strijken op de toren altijd met twee

personen uitvoeren.

Een ereplaats is voor de Nederlandse vlag symbo-
liseert het Koninkrijk der Nederlanden en neemt
dan ook altijd een centrale plaats in, daarnaast
kennen we de vierdaagse vlag en de regenboog-
vlag.

De vlag wordt gehesen door vrijwilligers, voor de
volgende gelegenheden:

Verjaardag Prinses Beatrix
Koningsdag

Dodenherdenking

Bevrijdingsdag

Verjaardag Koningin Maxima
Veteranen dag

Formeel einde Tweede Wereldoorlog
Prinses van Oranje Amalia
Koninkrijksdag

Dag van de Vierdaagse

Elster paardenmarkt.
Regenboogvlag

We mogen best trots zijn op onze vrijwilligers
die altijd voor ons klaar staan om de toren te
beklimmen en de vlag te hijsen. Dit zijn Arjen
Faber, Bouwe Idzinga, Alex Kievit, Bert Wolters,
Nico Colenbrander, Leo van Strien, Jan Nielen,
Frans Loor.

Als jij je geroepen voelt om ook dit werk te doen
laat dit dan weten.

Henk Kiestra

Herstel Ds. Jeroense

Het gaat steeds beter met Ds. Jeroense. Hij is
ondertussen alweer voor 25% hersteld verklaard,
zodat hij langzamerhand weer taken op zal
nemen.

We bekijken elke keer als hij weer wat meer kan
doen, wat dat zal zijn.

In eerste instantie, in het kader van de terugkeer,
zal dat zijn bij bestaande activiteiten en enkele
gesprekken. We zullen met elkaar hier een goede
weg in zoeken.

De verwachting is nu dat hij 26 april weer zal
voorgaan in de dienst.

Daar zijn we erg blij mee, en hopen dat deze
stijgende lijn kan worden voortgezet.

Jan Liebeton

ICT

De werkgroep ICT (Jan Obbema, Rob Coenen,
Roland Eenhoorn, Frank den Daas, Mark Zey)
heeft kritisch naar ons ICT-systeem gekeken.

Na ruim 11 jaar is de huidige NAS aan vervanging
toe. (NAS staat voor Network Attached Storage,
een losse computer die aan ons netwerk is
gekoppeld en alleen wordt gebruikt voor de
opslag van gegevens). Daarnaast verloopt het
delen, beheren en archiveren van documenten
niet soepel en willen we problemen met beveiliging
voor zijn. Daarom onderzoekt de werkgroep ICT
welke moderne hulpmiddelen het beste passen bij
onze informatievoorziening, Ook wordt gekeken
welke mogelijkheid het beste aansluit bij onze
behoefte aan veilig documentbeheer, makkelijk
delen van bestanden en goede ondersteuning.

De werkgroep maakt serieuze voortuitgang en
rapporteert aan de Kerkrentmeesters. In de
volgende Onderweg wordt u hierover verder
geinformeerd.

Onze hoofdkoster Rob Coenen heeft ook ICT in
zijn takenpakket. Voor het functioneel beheer
gaat Frank den Daas zich inzetten, medio dit jaar.
Voor het technisch beheer zoeken we nog hulp
om Rob te ondersteunen. Interesse? Vraag Rob
Coenen of Mark Zey.

Gedragscode PG-Elst

Deze gedragscode voor beroepskrachten en
vrijwilligers van de Protestantse Gemeente Elst is
op 27 mei 2025 vastgesteld door de kerkenraad
als onderdeel van preventiebeleid rond 'veilige
gemeente'. Bijna alle betrokkenen hebben dit
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inmiddels ondertekend. VOG-verklaringen
(Verklaringen Omtrent Gedrag) zijn inmiddels
ook aangevraagd en ter controle aangeboden
aan de Kerkrentmeesters. Hiermee zijn dus grote
stappen voorwaarts gezet naar een Veilige Kerk.
Mark Zey

DIACONIE

DIACONALE COLLECTES MAART 2026

1 maart: Voedselbank Arnhem

Voedselbank Arnhem helpt met ongeveer 450
vrijwilligers meer dan 1200 huishoudens in de
regio Arnhem per week. Dit gebeurt door middel
van het verstrekken van voedselpakketten om de
klanten een steuntje in de rug te geven. Ook
werkt de voedselbank samen met bedrijven, winkels,
instellingen, overheden en particulieren om nog
verdere hulp aan te bieden. Op deze manieren
zorgt de voedselbank ervoor dat armoede wordt
bestreden, voedseloverschotten verdwijnen en
het milieu minder wordt belast. De Voedselbank
Arnhem is ook een Regionaal Distributiecentrum.
Dit betekent dat vanuit Arnhem zo'n 25 voedsel-
banken in de regio Gelderland en Oost-Utrecht
bevoorraad worden.

Zie ook: www.voedselbankarnhem.nl voor informatie

8 maart: KIA - Egypte — Een betere toekomst
voor meisjes in achterstandswijken

In kwetshare wijken van Cairo groeien meisjes
vaak op in onveilige omstandigheden. School
stopt te vroeg, ze maken huiselijk geweld mee,
worden ingezet voor kinderarbeid of gedwongen
te trouwen. Het You are Beautiful-project van
Kerk in Actie ondersteunt hen met onderwijs,
medische zorg en bescherming, terwijl ouders
leren over de rechten en mogelijkheden van hun
dochters. Zo kunnen meisjes hun zelfvertrouwen
versterken en hun toekomst veranderen.

Voor de Egyptische Yasmin maakte het project het
verschil. Toen haar vader vond dat school genoeg
was, wilde zij verder leren. Het team ging met
hem in gesprek, en inmiddels zit Yasmin op de
middelbare school. ‘Eerst voelde ik me onzeker en
onbegrepen. Maar bij het project geloven ze in
mij. Ze gaven me bijles én mijn zelfvertrouwen
terug. Laatst zei ik tegen mijn leraar: ‘Jullie zijn
de reden dat ik nu met vertrouwen naar school
ga. Het project helpt meisjes niet alleen nu, maar

geeft hun ook de kans later een zelfstandige rol
in de samenleving te vervullen.

Zie ook: https://kerkinactie.nl/meisjesegypte
voor meer informatie

15 maart: KIA - Moldavié - Kinderen en
ouderen worden gezien

Door de hoge werkloosheid in Moldavié werken
veel mensen in het buitenland. Kinderen en
ouderen blijven achter en krijgen thuis niet de
zorg en aandacht die ze nodig hebben. Ouderen
hebben geen sociaal vangnet en kunnen van hun
kleine pensioen nauwelijks rondkomen. Kinderen
zijn al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen.
Daardoor gaan ze niet regelmatig naar school en
lopen een groot risico slachtoffer te worden van
geweld en mensenhandel.

De christelijke organisatie Bethania vangt deze
kwetsbare kinderen na schooltijd op in twee
opvangcentra. Ze krijgen eten en drinken en
hulp bij hun huiswerk. Quderen krijgen thuis
een gezonde maaltijd en zorg, en kunnen in

de opvangcentra terecht voor gezamenlijke
activiteiten en een warme douche.

Zie ook: https://kerkinactie.nl/opvangmoldavie
voor meer informatie

22 maart: KIA - Birkina Faso — Meer voedsel en
inkomen voor boerinnen

In Burkina Faso leeft 90 procent van de bevolking
van de landbouw. Ieder gezin verbouwt groenten
op een eigen stukje grond. Door onvoorspelbare
regenval en droogte mislukken oogsten in deze
Sahelregio regelmatig. Dan is er te weinig te eten.
Boerinnen en boeren leren gewassen verbouwen
die goed tegen droogte kunnen. Als ze zorgvuldig
omgaan met de vruchtbaarheid van de bodem ver-
betert de oogst en kunnen ze erosie tegengaan.
Waar het grondwater niet te diep zit, wordt een
put geslagen. Zo is er genoeg water voor de
groenten. Boeren en boerinnen leren compost
maken van gras en mest van hun geiten, ezels en
koeien, die ze verrijken met kalk en fosfaat. Ook
leren ze hoe ze ziekten en plagen kunnen bestrijden
en krijgen ze informatie over gezonde voeding.
Vrouwen vormen spaargroepen waarin ze samen
geld sparen en om beurten kunnen investeren,
bijvoorbeeld in een eigen bedrijfje. Door extra
inkomsten hebben ze een buffer achter de hand
als de oogst eens tegenvalt.

Zie ook: https://kerkinactie.nl/burkinafaso
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29 maart: PKN - Missionair werk Nederland-
Pasen als Missionaire kans.

Het landelijk evenement The Passion brengt het
Paasverhaal bij miljoenen mensen thuis. Een
unieke mogelijkheid. Daarom biedt de
Protestantse Kerk diverse initiatieven rond de
uitzending aan. Kerken kunnen bijvoorbeeld
een kijkavond met buurtbewoners organiseren,
zodat ze samen het verhaal beleven en
doorpraten over de betekenis van Pasen.

Collectebonnen

Kerkgangers die gebruik willen maken van collecte-
bonnen kunnen deze in de volgende coupures
bestellen: Kaarten met 20 bonnen van € 0,50

(€ 10,-) of € 0,75 (€ 15,-) of € 1,- (€ 20,-) of

€ 2,- (€ 40,-) door storting op bankrekening-

nummer NL71 RABO 0373719019 ten name van
Collectebonnen Protestantse Gemeente Elst,
onder vermelding van adres, aantal en soort. Uw
bestelling wordt zo spoedig mogelijk bij u thuis

Zie ook: https://kro-ncrv.nl/programmas/
the-passion voor meer informatie

bezorgd. Voor nadere informatie A.M. Brandt,
(na 19.00 uur).

VERANTWOORDING COLLECTEGIFTEN 2025 EERSTE HALFJAAR

Diaconie Kerk Kinderkerk

Datum Eerste Maand Uitgangs- Tweede Derde Uitgangs-
collecte collecte collecte collecte collecte collecte

5-jan 160,62 23,00 57,92 23,00 95,58 21,00
12-jan 199,49 119,64 98,38 6,20
19-jan 233,32 161,00 172,09 35,20
26-jan 492,42 264,59 241,31 74,90
2-feb 272,19 216,30 117,11 16,90
9-feb 193,63 138,03 90,83 23,00
16-feb 325,79 114,12 130,47 19,55
23-feb 708,68 344,05 276,20 25,05
2-mrt 216,40 113,37 97,96 11,15
9-mrt 128,14 89,54 74,98 18,50
16-mrt 132,16 88,59 81,70 55,30
23-mrt 555,26 120,69 95,57 32,65
30-mrt 249,42 129,55 125,16 33,85
6-apr 202,55 121,25 97,03 33,25
13-apr 167,63 91,19 88,24 20,05
19-apr 180,39 55,78 54,19
20-apr 962,03 166,57 121,89 33,60
27-apr 689,65 131,72 89,65 21,10
4-mei 348,60 112,98 90,88 39,96
11-mei 980,25 83,42 54,89 18,60
18-mei 201,29 109,67 83,59 24,15
25-mei 380,48 216,59 171,42 45,15
1-jun 158,42 105,25 88,16 25,70
8-jun 412,29 143,74 117,57 24,55
15-jun 379,99 96,01 48,12 13,50
22-jun 207,76 148,82 83,89 24,60
29-jun 156,08 57,22 47,86 14,05

(tweede halfjaar in het Aprilnummer)
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COLUMN

Sabbat in het gewone leven

‘Wat doe jij aankomende zondag?’ Een heel normale
vraag. En toch merkte ik dat de antwoorden
steeds gevarieerder werden. ‘Even in mijn agenda
kijken... 0 ja, mijn zoontje heeft een judowed-
strijd. Vroeger was dat toch ondenkbaar? Zondag
was de rustdag. Winkels waren dicht. Er waren
geen sportwedstrijden. Naar het zwembad met
vriendinnetjes? Nee, dat mocht niet van mijn
ouders. Zondag gingen we naar de kerk en deden
we iets leuk met het gezin.

En nu? Nu staat mijn agenda vaak vol. Als ik
eerlijk ben, houd ik niet elke zondag sabbat.
Soms werk ik ook. Voor de kerk, voor de nieuwe
generatie, voor God. En toch... als ik aan het eind
van zo'n zondag thuiskom, voel ik: dit was geen
rust. Mooi en zinvolwerk gedaan, leuke mensen
ontmoet en fijne gesprekken gehad. Maar echt
uitgerust raak ik er niet van.

Ik merk dat ik verlang naar meer rust. Niet alleen
fysieke rust, maar ruimte in mijn hoofd. Tijd om
mij opnieuw te richten op God. Maar hoe doe je
dat, midden in een gezin dat altijd in beweging
is? In gesprekken met andere moeders hoorde ik
dezelfde verlangens. We willen wel, meer tijd met
God doorbrengen, meer aandacht voor ons geloof.
Maar onze dagen zitten vol broodtrommels,
sportclubs, werk, wasmanden en appgroepjes.

Tijdens de ABC-kring vertelde Aafke iets wat mij
bijbleef. Ze ontdekte tijdens het bakken van een
cake dat het mixen van het beslag precies lang
genoeg duurde om het Onze Vader te bidden.
Terwijl de mixer draaide, sprak zij de woorden uit.
Gewoon in de keuken. Geen stilte, geen kaarsen,
geen perfect moment. En toch, een sabbatmoment,
een momentje met God. Dat raakte mij. Misschien
maak ik het soms te groot, stil staan voor God,
bidden en luisteren naar hem.

Ik moest denken aan een boek dat ik een paar
jaar geleden las: Liturgie van het alledaagse van
Tish Warren. Ze beschrijft hoe ze het speelgoed en

de rondslingerende sokken even laat liggen, op de
bank gaat zitten en bewust haar thee drinkt. Om
echt te genieten moet ze haar taken en zorgen
even opzij zetten. Dat herken ik wel, de was roept
altijd, nog even wat boodschappen doen of een
stukje typen voor het kerkblad. Maar soms wil

ik zo graag even rust. Een cappuccino in mijn
handen. Even geen kinderen om mij heen.

En dan probeer ik het echt te doen: proeven,
adembhalen, dankbaar zijn voor dit fijne moment.
Mij herinneren dat God zag dat het goed was.
Misschien is dat sabbat?

Niet de zondagen zoals vroeger. Maar kleine
momenten waarin ik mijn aandacht terugbreng
naar Hem. Tijdens het mixen van een cake. In de
auto als ik naar Elst rij en meezing met een mooi
Taizé lied. Met een kop thee op de bank als de
kinderen op bed liggen. Aafke en ik merkten hoe
dit verlangen in ons allebei groeide. Alsof er

een vuurtje werd aangewakkerd. We willen

jonge ouders helpen ontdekken dat sabbat

niet onbereikbaar is. Dat je niet eerst een lege
agenda nodig hebt om God te ontmoeten.

Zo ontstond het Veertigdagenproject.

Veertig dagen lang delen we elke dag een kleine
uitnodiging. Een moment van rust, een oefening,
of een gedachte. Niet om nog iets toe te voegen
aan je to-do lijst, maar om juist even stil te
staan. Ik oefen zelf nog elke dag, het gaat niet
vanzelf. Maar ik ontdekte, sabbat zit soms in de
kleinste dingen. Misschien zit het niet in een
lege zondag. Maar in een hart dat, midden in

de drukte, even zegt: ‘Hallo, God hier ben ik
Lisette Brandsma
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JEUGD

CRECHE

Uw kinderen (0-4 jaar) zijn van harte welkom bij
de créche in De Ruimte. U kunt uw kind voor de
dienst (tussen 9.45-10.00 uur) brengen en na de
dienst weer ophalen.

KINDERKERK

Tijdens de kerkdienst is er
kinderkerk voor kinderen
van 4 t/m 12 jaar.

We beginnen in de kerk en
gaan daarna naar De
Ruimte.

Bevestiging Aafke Zaal

Met de kinderkerk mochten we ook bijdragen aan
de bevestigingsdienst van Aafke Zaal. We hebben
ons mooie parachutedoek gebruikt om Aafke te
zegenen, zoals we dat tijdens onze kliederkerk-
diensten altijd bij de kinderen doen.

Aafke mocht op een (heel) klein stoeltje zitten,
de kinderen lieten het doek op en neer gaan en
de kinderen en ouders zongen samen een mooi

lied: ‘De Zegen van God, wens ik jou toe, weet
dat Hij jou nooit verlaat. De Zegen van God, blijft
bij jou, overal waar je gaat. Daarnaast hebben de
kinderen tijdens de Kinderkerk een prachtige
vlaggetjeslijn geknutseld als versiering voor
Aafkes kantoor.

We wensen Aafke een prachtige tijd toe in onze
mooie kerk en als kinderkerk zijn we erg blij

met de samenwerking!

Veertigdagentijd: Op Reis!

We zijn alweer druk bezig om ons veertigdagen-
tijdproject vorm te geven. Dit keer gaan we
samen met de hele
kerk op reis! Vanaf
22 februari staan
iedere week de
medewerkers van
Reisbureau Warboel
klaar om reizigers te
helpen met het
zoeken naar mooie reizen, het meenemen van
koffers, het vinden van mooie ervaringen en nog
veel meer! Ben je benieuwd naar dit project,
naar de veertigdagentijd, naar Palmpasen en
Pasen zelf? Je bent van harte welkom om deze
bijzondere tijd in de kerk met ons mee te beleven!

Kliederkerk David en Goliath

We kijken terug op een heerlijke kliederkerk. Het
is mooi om te zien dat steeds meer ouders maar
ook grootouders samen met hun kleinkinderen de
weg naar onze bijeenkomsten weten te vinden.
Daar zijn we dankbaar voor.

Dit keer stonden we stil bij het verhaal van David
en Goliath. Met elkaar gingen we actief aan de
slag: we maakten een katapult zoals David die
gebruikte, versierden stenen en schreven daarop
een bemoedigende boodschap. Ook volgden we
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samen een parcours om te ervaren wat het bete-
kent om dapper te zijn. Met een blinddoek voor
bleek dat toch net wat spannender dan gedacht!

We spraken met elkaar over angst en over hoe God
ons wil helpen wanneer we bang zijn. Het was
waardevol om met jong en oud te delen dat
iedereen zich weleens onzeker voelt en dat we

er niet alleen voor staan.

We sloten de middag gezellig af met heerlijke
pannenkoeken.

Bent u nieuwsgierig geworden naar de klieder-
kerk? De volgende keer bent u van harte welkom,
samen met uw (klein)kinderen!

Lisette

THE MEETING

The Meeting is dé plek voor jongeren vanaf 12 jaar.
Het is een plek om elkaar te ontmoeten op een
ontspannen manier, maar ook om goede gesprekken
te voeren en met zingeving bezig te zijn. In The
Meeting is iedereen welkom, het is er altijd gezellig
en je mag zijn wie je bent!

Wil jij je aanmelden bij The Meeting? Vraag het
inschrijfformulier op via jjw@jeugdwerkpgelst.nl

Voor het meest actuele programma, en het
programma voor de komende maanden kun je
kijken op de website www.pg-elst.nl/jeugd

CONTACTPERSONEN VOOR THE MEETING:
Lisette Brandsma contactpersoon

vacant voorzitter Meetingcommissie
Internet: www.pg-elst.nl/jeugd

DE TORENHAAN ZEGT ER
HET ZIJNE VAN...

Bustocht met reisbureau Warboel!

Weet u al wat u wel of niet
meeneemt in de koffer?
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BLIJF IN CONTACT MET UW KERK !

Een verhuizing of huwelijk de geboorte of het overlijden van een gezinslid zijn voorbeelden van
veranderingen in de administratie van onze kerkleden. Om de administratie goed intact te kunnen
houden stelt uw plaatselijke kerk het zeer op prijs als u deze veranderingen wilt doorgeven.

U kunt hiervoor onderstaand biljet invullen en verzenden aan

Kerkelijk Bureau, St. Maartenstraat 32b, 6661 DA Elst.

MELDING VAN EEN VERANDERING

Hierbij geef ik de volgende wijziging door:

LaTo T4 11111 4 PP PPR PPN
GEDOOIEEAALUM: ..ieiiiiiee ettt eetrtee e e ettt e e e e e e teta e e e e eereeaaaeaeeeenesnassseseenennssnsssessessnsnsssasennnannns
YT OO TP PP PR PPPPR PPN
POSECOME / PLAaALS: trueiieiiieiiiiiieiitiiee e etie s e etee et e eeete e e et e s eatueeettneseraansaeaennseaasnnssaasnssartanssensnnesrennns

0 Bovenstaand persoon 0 gezin

0 GAAL PEY wrrrrrrrrreiiiiieiieerreeeeeeeeeeens VETNUIZEN NAAM....iiiiiiiieeiieiiieiieeiieiiiesssesseeeeeeeeaeaeaaaaeaens

POSECOAE/WOONMPLAALS. ceerruereeruierereuereruereerueeertueeereseseersseserssessersssssennsssesessssensssssanssssessnssssnsnsnsennnes

0 Wil zich op eigen verzoek laten uitschrijven.

Bovenstaand persoon is

0 gehuwd d.d. ceeevvniiiniiiiiiiieiein, 1111 PRSP OPRPIN
geboortedatum .uuueiieiieiiiiir it eeaeee kerkelijke gezindte.....ccceevevvnriivnnnnnnnnne.
0 gescheiden d.d. ce.eevevvnnreieniniinnnnnns
geboren d.d.  .eeiiiiiiiiiii
overleden d.d. ..ceveriiiiiniiiiinienne. Datum: ..cevevvneeenninnens Handtekening:....ccccoeevuuerennnnnns

Melding ziekenhuisopname

Indien u melding wilt maken van een ziekenhuisopname, dan graag onderstaand strookje
aan het kerkelijk bureau sturen.

0P eeerernnnenens is /wordt opgenomen in het ziekenhuis ....cceueerevueeriiiiereiiiinrereireernnenns (naam ziekenhuis)
D& NEEI/MEVIOUW: ceeueiiiiiereienerettunereteneerereueseetsneserennsserensseerssessessnssersssssensssssnnnssssnsssnsessssssannnssennnes
ATES: eiieneierieeeetierettneeeereseeeeeasesernnnsseransssersnsssennsssernnnnnns Woonplaats: ceueeereeenereeennnrerennrennnenns
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MUZIEK

Terugblik op de derde Night of the Psalms

Maar liefst 22 psalmen passeerden de revue tijdens
de derde Night of the Psalms. De klassieke, zoals
we die kennen uit onze erediensten begeleid op
onze orgels, maar dan net even anders, en de
moderne, met eigentijdse melodieén die de
zeggingskracht van de oeroude gedichten nieuw
leven inblazen, gezongen door ons projectkoor
G-noot onder leiding van IJsbrand ter Haar. Maar
ook met een reeks psalmen uit de Joodse traditie,
indrukwekkend gezongen door de vermaarde
bariton Gilad Nezer, en een prachtige barok-
uitvoering van de bekende psalm 130 door het
ensemble van Pieter-Jan Belder. Net als de twee
vorige uitvoeringen beleefden we een waar
muzikaal psalmenfeest, een lust voor oor en

oog van liefhebbers van kerkmuziek.

Naast vaste onderdelen - samenzang, optreden
van ‘eigen” mensen en een uitvoering uit de tijd
van de grootste kerkmusicus allertijden (u weet
vast wie we bedoelen) - lukt het iedere keer weer
om nieuwe accenten te leggen. Twee jaar geleden
betrof het psalmen op elektrisch gitaar, vorig jaar
psalmen in een jazzy jasje en dit jaar dus
psalmen uit de Joodse traditie als ook uit de
Romantiek. Volgend jaar zoeken we misschien
iets uit het populaire genre, om ook liefhebbers
van hedendaagse moderne muziek tegemoet te
komen. We gaan ermee aan de slag, maar sugges-
ties zijn natuurlijk van harte welkom. We realiseren

ons als leden van onze gemeente misschien maar
half hoe bevoorrecht we zijn dat we zulke avonden
kunnen organiseren, in onze prachtige kerk, met
onze fantastische en betrokken musici, onze
prachtige orgels, een trouwe groep vrijwilligers
voor de verzorging van de inwendige mens en
met de noodzakelijke financiéle ondersteuning
vanuit onze kerkelijke gemeente.

Namens het organiserend comité, Peter de Leeuwerk.

Concert Audite Nova: 0 Omnia
e zaterdag 14 maart 2026 om 20.15 uur in de
Cenakelkerk Nijmegen (Heilig Landstichting).
e zondag 15 maart 2026 om 15.00 uur in
de Grote Kerk Elst.

Kamerkoor Audite Nova uit Nijmegen brengt

een ode aan iets ogenschijnlijk eenvoudigs: een
woord van één letter. De ‘0" is misschien wel de
meest elementaire klank die een mens kan maken:
een open mond, een ronde vorm, adem die
stroomt zonder weerstand.

In dit programma is de ‘0" een uitnodiging om te
luisteren naar een waaier van menselijke emoties
- verborgen achter slechts één klinker.

De ‘0" is een oproep, een universele uiting van
verlangen, verwondering, pijn, hoop, vreugde en
overgave. Deze gevoelens komen langs in liederen
die allen met ‘0" beginnen. Centraal staan de ‘O-
Antifonen’ van Strategier en Miskinis. Daarnaast
zingt het koor werken van tukaszewski, Gibbons,
Von Bingen, Bach, Brahms, Pickard en Vittoria.

Impressie Night of the Psalms 2026 foto gemaakt door Ruud Otter
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Kamerkoor AuditeNova
o.l.v. Felix Hirn

O Omnia

zaterdag 14 maart 2025, 20.15 u.
Cenakelkerk, Mgr. Suysplein 1, Heilig Landstichting

zondag 15 maart 2025, 15.00 u.
Grote kerk, Grote Molenstraat 2, Elst

entree: € 15,- stud. € 10,- kind. (Ym 12 jr) €5,-
zie: https://www.auditenova.nl/

Dirigent Felix Hirn heeft bovendien een arrange-
ment voor het koor gemaakt van Circle Song Six
van Bobby McFerrin.

Al zijn veel liederen doorgaans seizoensgebonden,
Audite Nova kiest bewust voor een uitvoering
‘buiten het seizoen’. De vertrouwde associaties
maken zo plaats voor een vrijere manier van
luisteren; centraal staan de emoties die altijd
actueel zijn. De combinaties van oude en

nieuwe muziek, van mystiek en speelsheid, van
contemplatie en direct contact, versterken dat
gevoel van tijdloosheid.

De ‘0" is ook een symbool voor verbondenheid en
continuiteit. In een koor krijgt die symboliek een
bijzondere lading: individuele stemmen vormen
samen één geheel. Niemand staat op zichzelf;
elke stem is onderdeel van het geheel.

De ‘0" is alles en iedereen: Omnia!

Meer informatie en kaartverkoop via
www.auditenova.nl.

Entree € 15,- (korting met CJP en voor kinderen
t/m 12 jaar).

Judith Maaskant

Het koor CantAnimus zingt aria’s uit de
Matthaus-Passion: Bach all’Aria

Op woensdagavond 1 april 2026 zingt het koor
CantAnimus onder leiding van Caspar van der
Vinne de meest bekende en geliefde aria’s uit de
Matthaus-Passion van J.S. Bach. Daar waar nor-
maal de solisten de aria’s vertolken, worden deze
nu gezongen door het koor. Het koor is de solist!
Na de zeer goed ontvangen primeur in 2025 volgt
nu de tweede editie van deze unieke vertolking.

Heiligschennis of een ode aan Bach?

Caspar van der Vinne: ‘Het project ‘Bach all’Aria’” is
ontstaan uit nieuwsgierigheid. Ik arrangeerde al
vele klassieke liederen voor vierstemmig koor.
Vervolgens kwam ik op de vraag: Laten aria’s zich
ook arrangeren? En daaruit voortvloeiend: Kan
dat dan ook met Bach aria’s? Natuurlijk kwam ik
ook vragen tegen als: Kan of mag dit wel? Wat
zou Bach ervan vinden? Ik bleef hiermee zo dicht
mogelijk bij de kleuren en harmonieén van Bach’.

Beschouwende teksten

De teksten van de aria’s leveren vanuit menselijk
perspectief commentaar op het passieverhaal en
hebben daardoor een reflectief karakter. Het
mooie is dat de teksten van de aria’s, op verzoek
van Bach, speciaal geschreven zijn om de mense-
lijke emoties in het verhaal te volgen, te duiden
en te belichten. Van mens tot mens. Dat maakt
dat die teksten juist heel geschikt zijn om ook
door koor gezongen te worden.

De teksten beschrijven waar de gebeurtenissen
van het passieverhaal ons emotioneel raken.

De aria’s worden door korte tekstfragmenten met
elkaar verbonden. Het programma is ten opzichte
van de eerste editie met aria’s als Erbarme Dich,

e
IS |
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Aus Liebe en Mache dich mein Herze rein dit jaar
nog wat uitgebreid.

Het koor CantAnimus bestaat uit 25 zangers en is
bekend in de regio Arnhem-Nijmegen.
Ensemble:

Gerburg Frenze - viool
Walter Poot - keyboard
Rob Weterings - fluit
Ben Rutjes - orgel

Het concert in de Grote of Sint Maartenskerk
begint om 20.00 uur en duurt ruim een uur.
Kaarten zijn verkrijgbhaar via www.cantanimus.nl
of aan de kerk.

Anneke Boezeman en Gea Dijkstra

Expositie ‘Familie en vrienden’

van 15 februari - 15 mei 2026 in de Grote Kerk
van Elst (Gld).

De kerk is voor de expositie geopend op de
zaterdagen 7 maart, 4 april en 2 mei van
13.30 - 16.30 uur.

De expositie ‘Familie en vrienden” toont zowel
realistische als abstracte portretten, waarin
westerse schildertechnieken samenkomen met

de verfijnde tradities van het Chinese schilderen.
Familie en vrienden spelen een centrale rol in het
leven van Rongrong. Tussen twee culturen en ver
weg van haar geboorteland woont zij al 15 jaar
in Nederland. De liefde en warmte van familie en
vrienden geven haar kracht en inspiratie om haar
kunst te maken.

De schilderijen laten zien hoe persoonlijke
herinneringen en culturele achtergronden samen-
komen in haar werk. Ze nodigen de kijker uit om
stil te staan bij eigen relaties en de universele
waarde van verbondenheid.

Alle schilderijen zijn het resultaat van drie
generaties: werk van mijn schoonmoeder, mijn
dochter en mijzelf. Zo vormt deze expositie niet
alleen een artistieke verkenning van familie en
vriendschap, maar ook een persoonlijke viering
van continuiteit, verbondenheid en liefde tussen
generaties.

Jan Obbema

e meer dan 20 eeuwen
KERK cultusplaats in Elst
MUSEUM

Openingstijden Tempel-Kerkmuseum
Het Tempel-Kerkmuseum is geopend:
e Van 1 april tot 1 november:

elke zaterdag van 13.30-16.30 uur
® Injuli en augustus ook zondag’s van

13.30-16.30 uur
e Van 1 november tot 1 april:

elke 1le zaterdag van de maand van 13.30-16.30 uur
Rondleiding om 14.00 uur (€ 6,00 p.p., € 3,00
kinderen t/m 12 jaar). Romeinse Ruimte en Crypte
alleen toegankelijk met rondleiding.
Voor rondleidingen buiten de openstelling kunt u een
afspraak maken via de koster (koster@pg-elst.nl of
M: 06-20902721, niet op zondag)

Voor actuele informatie:
www.tempelkerkmuseum.nl
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DIVERSEN

Terugblik op de Week van Gebed :

De Week van Gebed voor eenheid van christenen
is een jaarlijks terugkerende week, waarin miljoe-
nen christenen over de hele wereld samen bidden.
We doen dit om te laten zien dat we verbonden
zijn, met God en met elkaar.

Tegelijk tonen we onze betrokkenheid met de
wereld om ons heen door te bidden voor wat er
dichtbij en ver weg gebeurt.

We kijken terug op mooie vieringen in de kerken,
fijn dat de jongeren van de catechese zo actief
betrokken waren.

Het overbrengen van het ‘Oecumenisch Licht’ naar
de verschillende kerken waar gevierd en gebeden
werd, was een teken van verbondenheid.

De werkgroep.

Op pad met Werenfridus
Dagreis met de bus op vrijdag 14 augustus

Het jaar 726 wordt beschouwd als ‘de geboorte’
van het dorp Elst. De geschiedenis van het begin
van Elst is sterk verweven met het verhaal van
Werenfried, de eerste verkondiger van het
Christendom in de Betuwe. Hij bouwde in Elst
een kerk, predikte in het gebied van de Betuwe
tot in Westervoort aan toe waar hij ook een kerk
stichtte. Zowel Elst als Westervoort gedenken
daarom in 2026 hun 1300-jarig bestaan. Een
heuglijk feit om te vieren!

Werenfried zou zijn missionering zijn begonnen
vanuit Wervershoof, een dorp in West-Friesland,
waar de hoeve zou hebben gestaan waar
Werenfried woonde. Later trok Werenfried via
Dorestad (het huidige Wijk bij Duurstede) naar de

Betuwe en het gebied daaromheen om ook daar
het christendom te verspreiden. Op 14 augustus
760 stierf Werenfried in Westervoort en werd hij
begraven in zijn kerk in Elst.

Programma van de dagreis

Wij gaan een dag op stap met de bus om het
spoor van Werenfried te volgen. Op vrijdag 14
augustus (de naamdag van Werenfried) komen we
om 8.00 uur samen in de St. Werenfriduskerk van
Elst voor een korte gebedsviering. Daarna stap-
pen we in de bus en rijden naar Wervershoof.
Daar worden we welkom geheten met koffie/thee
en gebak, we bezichtigen de kerk en ontmoeten
parochianen van de St. Werenfriduskerk van
Wervershoof. Vroeg in de middag rijden we - na
te hebben genoten van een lunch - terug oost-
waarts naar Westervoort. Ook daar worden we
welkom geheten, bezichtigen we de kerk en horen
we over de herinneringen die Westervoort heeft
aan Werenfried. Daarna rijden we terug naar Elst
naar de Grote Kerk waar we worden rondgeleid en
onder de kerkvloer de indrukwekkende resten
gaan zien van de vroeg-christelijke zaalkerk die
Werenfried liet bouwen. Tegen 18.30 uur sluiten
we af met een drankje en een Weer-een-Frietje!

Deelnemers en kosten

Aantal deelnemers: minimaal 35 en maximaal

50 personen. Kosten € 60,- per persoon.
Inbegrepen: de busreis, koffie/thee en gebak,
een lunch, rondleiding onder de Grote Kerk, en
tot slot een drankje en Weer-een-Frietje.

Er is beperkte mogelijkheid voor mensen met een
rolstoel en/of rollator om mee te gaan.

Organisatie en begeleiding: Janine Kallen
en Yvonne Vos-Hegge in samenwerking met
de Betuwe Express.

Zin om mee
te gaan?
Meld je dan
aan voor

15 juni bij
Yvonne Vos-
Hegge.

op

ershoof

A

Pag
/ﬂ”g' ,"9(
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ADRESSEN

PROTESTANTSE GEMEENTE ELST

Uitgebreide informatie staat op www.pg-elst.nl
Contact of inzenden kopij: mail naar
webmaster@pg-elst.nl

De Protestantse Gemeente Elst heeft geen wijkindeling.
U kunt bij de predikant van uw keuze terecht.

PREDIKANTEN
Ds. Jeroen Jeroense, Ram 30, 6662 CM Elst
tel. 06-50237946
pjgjeroense.elst@gmail.com
Ds. Aafke Zaal, tel. 06-28167423
aafke-zaal@pg-elst.nl
Ds. Martin de Jong, tel. 06 49840712
Jjong.martinde@gmail.com

KosTER
Rob Coenen, koster@pg-elst.nl
Anna Blamanlaan 36, 6662 LJ Elst
tel. 06-20902721

ORGANISTEN
Jaap Jansma, tel. 06-20772726
Jaapjansma@ziggo.nl
Dirk Luijmes, tel. 024-3792558
dirkluijmes @hotmail.com
IJsbrand ter Haar, tel. 026-4465287
ijaterhaar@hotmail.com

De RuIMTE
St. Maartenstraat 32b, 6661 DA Elst,
tel. 0481-371357 deruimte@pg-elst.nl
Aanvragen zaalruimte via:
Finy Verhoeff-Bosman, tel. 0481-371357
deruimte@pg-elst.nl
Melden facilitaire zaken:
Rob Coenen, tel. 06-20902721
deruimte@pg-elst.nl

Kerkelijk bureau en ledenadministratie
Finy Verhoeff-Bosman, tel. 0481-371357
info@pg-elst.nl
Het kerkelijk bureau is open van
dinsdag-vrijdag van 9.00-12.00 uur.

St. Maartenstraat 32b, 6661 DA Elst

KERKENRAAD
Voorzitter: Diederick van Prooijen
Scriba: Wilmy Verschoor, tel. 06-49899664
kerkenraad@pg-elst.nl

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Voorzitter: Mark Zey
Secretaris: Leny Janssen
Penn.meester: Henk Jan Jansen van Doorn
Algemene bankrekening NL 16 RABO 0373718942
Bankrekening bijdragen NL 82 RABO 0373718918
kerkrentmeesters@pg-elst.nl

COLLEGE VAN DIAKENEN
Voorzitter: Marco Verschoor
Secretaris: Ellen Burger
Penn.meester: Maarten Hekkelman
NL 95 RABO 0373737017, diaconie@pg-elst.nl

COLLEGE VAN PREDIKANTEN EN OUDERLINGEN
Voorzitter: Irjan Donkersloot, cpo@pg-elst.n!
Secretaris: Leo van Strien, cpo@pg-elst.nl

PROTESTANTSE VRIJWILLIGERS DIENST
Voorzitter: Corrie Briining, tel. 06-53365094
Secretaris: Ria Koopmans, tel. 06-30457230
pvd@pg-elst.nl

JEUGDWERK
Kerkelijk werker, Jeugd en Jonge gezinnen
Contact: Lisette Brandsma
Jiw@jeugdwerkpgelst.nl
Op www.pg-elst.nl/jeugd vind je meer info.
Jeugdraad
Contact: Rob van Neck
tel. 06-15117306
Jjeugdraad @jeugdwerkpgelst.nl
Vertrouwenspersonen jeugd
Frank den Daas: tel. 06-51233592
vertrouwenspersoon@ringelst.nl
Créche (0-4 jaar)
Contact: Marieke Alblas
tel. 06-49344266 creche@jeugdwerkpgelst.nl
Kinderkerk (4-12 jaar)
Contact: Frederiek Hiemstra
kinderkerk@jeugdwerkpgelst.nl
The Meeting (12 jaar en ouder)
Contact: Lisette Brandsma
meeting@jeugdwerkpgelst.nl
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